
Bijbelstudie Scherpenzeel de brief van Paulus aan de Kolossenzen  deel 2 
 

De apostel Paulus ontving een bijzondere bediening van de verheerlijkte Heer Jezus, 
‘naar de wil van God’ (Gal.1:1; 2Tim.1:1). Deze bediening, die hij ‘mijn evangelie’ 
noemt (Rom.16:25) is nog steeds geldend voor alle gelovigen en bestaat uit het 
tweevoudige onderwijs (zie Kol.1:23-24) van: 
 

1. Alle gevolgen van het kruis van de Heer Jezus, ‘het evangelie van de genade 
van God’, Hand.20:24. 

2. Alle gevolgen van zijn verheerlijking in de hemel, het lichaam van Christus, de 
gemeente, ‘de verborgenheid’. Kol.4:3. 

 
De brief aan de Romeinen bevat voornamelijk het eerste punt, terwijl de brief aan de 
Efeziërs vooral het tweede punt belicht. Gelovigen moeten, door het geloof, 
aanvaarden dat Christus voor hun zonden is gestorven, dat zij zijn gerechtvaardigd 
op grond van geloof zonder werken van (de) wet, dat zijn met Christus zijn 
meegekruisigd en begraven door de doop en met Hem zijn levend gemaakt in zijn 
opstanding.  
 
In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het 
uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met Hem 
begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking 
van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. En u, toen u dood was in de 
overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft Hij mee levend 
gemaakt met Hem, terwijl Hij ons alle overtredingen vergeven heeft; Kol.2:11-13 
 
Dit ‘weten’ met verlichte ogen van het hart bewaart voor bepaalde bezoekers in 
Kolosse, ‘leraars van de wet’ (1Tim.1:7), die het vlees willen activeren door de 
gelovigen ‘voorwaarden’ voor te houden om geestelijk ‘verder’ te komen (zie Gal.5:1). 
Hierdoor werden de gelovigen weggetrokken van het hoofd, Christus. 
 
Paulus had (via Epafras) vernomen dat dit gevaar aanwezig was in Kolosse, vandaar 
deze brief. Bovendien is het onderwijs over de verheerlijkte Heer zo belangrijk omdat 
uit Hem alleen het leven is (Joh.15:4-5) en de focus moet zijn op Hem en op Hem 
alleen. Via de bezoekers in Kolosse kwamen sommigen ertoe los te raken van het 
hoofd, Christus (zie Kol.2:19). In Hem zijn de gelovigen immers gezeten in de 
hemelse gewesten (Ef.2:6). Hun leven is met Christus verborgen in God en dus zijn 
zij wat betreft al deze ‘elementen van de wereld’ gestorven (Kol.2:20).  

Geen enkele ziel, hoe gezegend ook in het verleden of in het heden, kan het 
zich veroorloven zich in te laten met elementen die de Persoon en de 
heerlijkheid van Christus aantasten. 

Om deze reden schrijft Paulus deze brief waarin hij het hoofd van de gemeente, 
Christus in het middelpunt plaatst. Hij verlangt en bidt voor de gemeente dat zij 
vervuld wordt met de kennis van de wil van God (Kol.1:9). Deze wil is niet dat men 
zich uitstrekt naar blinde gehoorzaamheid aan van buiten opgelegde principes, maar 
een innerlijk ontvangen wijsheid en geestelijk inzicht om te leven overeenkomstig de 



persoon van de verheerlijkte Christus, ‘om de Heer waardig te wandelen’. Dan zal er 
vrucht zijn ‘in alle goed werk’ en bovendien groei (Kol.1:10). De verheerlijkte Christus 
is de norm, de leefregel en de inhoud van de wil van God.  
 
Vers 11 
met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle 
volharding en lankmoedigheid, met blijdschap,  
 
De bezoekers spiegelden de Kolossenzen ‘kracht’ voor ogen, als ze maar zouden 
luisteren naar hun onderwijs. Vandaag is het niet veel anders. Paulus’ onderwijs is 
gericht op de heerlijkheid van Christus. In Hem is de heerlijkheid van God bekend 
geworden die ons in alle strijd en moeilijkheden kracht geeft. 
 
Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, 2Tim.4:17 
 
De ziel die innerlijk verbonden is, door het geloof, met de heerlijkheid (Christus 
op die plaats) zal altijd de bron van kracht kennen en verblijd zijn.  
 
De ‘sterkte van zijn heerlijkheid’ is de norm en de bron van de kracht waarmee wij 
gesterkt worden om vol te houden, te volharden onder alle moeiten van dit leven. Zie 
ook Ef.3:16 waar ‘de rijkdom van zijn heerlijkheid’ de norm van de zegen is: Christus 
die de harten vult, een vreugde, gevuld met heerlijkheid.  
 
Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet ziet, maar 
gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, 
1Pet.1:8 
 
Vers 12 
terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan 
het erfdeel van de heiligen in het licht;  
 
Niet het streven naar de zegen is de wil van God, maar de dankzegging voor wat we 
hebben ontvangen (zie Kol.2:7b). De Vader heeft ons in Christus helemaal geschikt, 
‘bekwaam’ gemaakt om in het licht te zijn straks met alle heiligen. Dit is het juiste 
‘medicijn’ voor het naar jezelf kijken en via allerlei verkeerde invloeden proberen je 
eigen geestelijke praktijk te verbeteren. God is onze Vader en heeft ons in de Zoon 
alles geschonken! Onze verantwoordelijkheid is om te groeien, te ontvangen in alles 
wat is bewerkt in de Zoon.  
 
Vers 13 
die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het 
koninkrijk van de Zoon van zijn liefde,  
 
Al de dwaalleringen die de bezoekers de Kolossenzen voorhielden waren afkomstig 
uit het rijk van de duisternis (zie 2Kor.10:15 ‘zijn dienaars’, d.i. van de satan). Juist 
daaruit heeft God ons gered (zie Hand.26:18: ‘van de macht van satan tot God’). 
Door terug te keren naar dit soort onderwijs stellen we ons weer onder diezelfde 



duistere invloed waaruit we zijn verlost. We zijn nu in een totaal ander koninkrijk 
overgebracht, namelijk dat van ‘de Zoon van zijn liefde’. We staan onder het gezag 
van de liefde van de Vader, dat is de Zoon. Hij is de Heer. Zoals de Vader de Zoon 
liefheeft, zo mogen ook de Kolossenzen hun liefde (niet op de verkeerde leringen 
stellen maar:) op deze persoon in de heerlijkheid vestigen. De Vader is de bron van 
al onze zegeningen, terwijl de Zoon het kanaal is.  
 
Vers 14 
in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.  
 
Paulus gaat de heerlijkheden van Christus uitvoerig beschrijven om de harten van de 
Kolossenzen (en van ons) gevoelig te maken voor de afglijding naar andere 
systemen buiten Hem. Bovendien is de aanval op de gemeente via dwaalleraars 
een aanval op Christus Zelf. Hij en de gemeente zijn namelijk één. Daarom is de 
heerlijkheid van het hoofd zo belangrijk en Paulus stelt Hem hier in het licht om de 
heerlijkheid van zijn persoon te bewaren afbrekende gedachten. Hij schrijft hier ‘in 
Hem’ en niet ‘door Hem’, want ‘in Hem’ hebben we de verlossing. We zijn in Hem 
gezet, en dus buiten bereik van zonde geplaatst, in totale verlossing, de vergeving 
van de zonden. Dit zou ons moeten richten op de genade en niet op onze pogingen 
onszelf te verbeteren.  
 
Vers 15 
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele 
schepping,  
 
De Heer Jezus is het beeld, de ‘representant’ van de onzichtbare God. Hij heeft de 
Vader doen kennen en is dus Zelf de ‘waarachtige’ God: 
 
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader 
is, die heeft Hem verklaard. Joh.1:18 
 
Zie 1Joh.5:20. Christus heeft God op een volmaakte manier geopenbaard d.m.v. zijn 
leven hier op aarde. Dit kon Hij alleen doen omdat Hij God is. De apostelen hebben 
zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid (Joh.1:14). Hij is voor 
eeuwig het Woord dat God openbaart (Joh.1:1). Christus is 'de uitstraling van zijn 
heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen' (Heb.1:3). 'Eerstgeborene van de hele 
schepping' lijkt wat vreemde taal, maar dit betekent dat Hij, toen Hij mens werd, 
onder alle geschapen dingen de eerste plaats innam. Zijn heerlijkheid maakt Hem 
noodzakelijk de eerste. Waarom zouden de Kolossenzen zich dan naar andere 
zaken richten buiten Hem? 
 
Vers 16 
want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de 
zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 
overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.  
 
Waarom neemt Hij de eerste plaats in de schepping in? 'Want' in Hem (weer niet 



'door') zijn alle dingen geschapen! De verheerlijkte mens Christus is tegelijk God de 
Schepper van de schepping die Hij ooit betrad. 'In Hem' benadrukt zijn eigen 
goddelijke kracht. Wonderbaar getuigenis van de Schrift.  
 
Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet een ding geworden dat 
geworden is. Joh.1:3 
 
De geschapen werkelijkheid waar de Kolossenzen nu hun voeding wilde halen 
('elementen van de wereld', zie Kol.2:20), is geschapen door Christus. Hij is God zelf! 
Door Hem zijn de werelden geschapen, Heb.1:2. Zo wordt duidelijk welke weg naar 
beneden ze aan het betreden waren. Bovendien zijn ook de onzichtbare dingen (o.a. 
engelen die ze wilde vereren, zie Kol.2:18) door Hem geschapen. Ook tronen, 
heerschappijen, overheden, machten die er in die onzichtbare wereld zijn. Alles is 
door Hem (want Hij handelde ook als instrument van de Vader voor diens 
heerlijkheid) en tot Hem geschapen! Dus we hebben: in, door en tot Hem. Hij is het 
middelpunt van alles (zie ook Kol.3:11). Zo moet Hij dat ook van onze gedachten 
worden.  
 
Vers 17 
En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem.  
 
Paulus gaat door met het beschrijven van de heerlijkheden van de Heer Jezus: Hij is 
zelfs voor alle dingen. Zijn eeuwige bestaan was voor de geschapen werkelijkheid. 
 
Het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Joh.1:1 
 
Alsof deze geweldige waarheden nog niet voldoende zijn voegt Paulus eraan toe dat 
alle huidige dingen in Hem bestaan. Ergens anders staat het als volgt: 
 
Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle 
dingen draagt door het woord van zijn kracht, Heb.1:3a 
 
Vers 18 
En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, Hij die het begin is, de 
eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou 
innemen.  
 
Van de zichtbare en onzichtbare dingen van de eerste schepping verplaatst Paulus 
de aandacht naar de nieuwe schepping. Christus heeft hier ook de eerste plaats 
ingenomen, want Hij is 'het hoofd van het lichaam, de gemeente'. Er is een 
onlosmakelijke eenheid tussen hoofd en lichaam. Paulus zegt al deze dingen met 
een reden: de Kolossenzen bewust maken van hun ijdele pogingen buiten Christus 
leven te vinden. Hij, het begin, was ook de 'eerstgeborene uit de doden'. Hij was de 
eerste die opstond in een verheerlijkt lichaam en als zodanig kon Hij verbonden 
worden met de gemeente. Opgestaan en verheerlijkt is Hij hoofd. Voordat dit 
plaatsvond was er geen gemeente en kon deze er ook niet zijn. Zijn aardse lichaam 
verbond Hem met de schepping, zijn mystieke lichaam, de gemeente staat in 



verbinding met de hemel en met de heerlijkheid.  
 
Vers 19 
Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen. 
 
De hele volheid van de godheid (zie Kol.2:9) vond er vreugde in om in Hem woning 
te maken. De mens Christus toonde God in zijn volheid. Er wordt vaak gezegd dat 
Christus door de Heilige Geest zijn werk deed en dat is ook zo, maar er is meer: de 
volheid van de godheid woont in Hem en dat nog steeds! Nu mogen wij door Gods 
Geest deze volheid leren kennen (zie Ef.3:19). Paulus zegt als het ware: beste 
Kolossenzen, in Hem woont de volheid, er is hier beneden niets dat daar in de buurt 
komt.  
 
Vers 20  
en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben 
door het bloed van zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de 
dingen in de hemelen. 
 
De volheid heeft door Hem alle dingen (niet: alle mensen) met Zichzelf verzoend. De 
godheid kwam in Christus naar de mens, maar de mens moest ook naar God komen. 
Dit was onmogelijk, gezien de geest van opstand in de mens. En toch is er in 
Christus volkomen verzoening teweeggebracht. Alles dat aan zonde herinnert zal uit 
de schepping worden weggedaan op grond van het bloed van zijn kruis. De zonde 
zal worden weggedaan door het Lam (Joh.1:29). Hij heeft voor alles de dood 
gesmaakt (Heb.2:9). Hij heeft vrede gemaakt tussen een opstandige wereld en de 
volheid van de godheid. Dit wil niet zeggen dat alle mensen en alle engelen 
behouden worden. De dingen 'onder de aarde' (Fil.2:10) worden hier niet genoemd. 
De verlorenen worden gebroken tot belijdenis, maar niet verzoend. Kol.1:20 spreekt 
van de grondslag en het uiteindelijke effect. Er zullen helaas mensen verloren gaan, 
zoals diverse teksten ons duidelijk leren, zie Op.20:11-15. Als er een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde zal zijn, is de verzoening tussen de opstandige schepping en 
God compleet. 
 
 
 
 
 


