
Bijbelstudie Scherpenzeel    de brief van Paulus aan de Kolossenzen deel 3 
 

Deze brief heeft ons erg veel te zeggen. Ik zou zelfs willen beweren dat iedere 
gemeente gezond zou functioneren als het onderwijs dat Paulus hier aanreikt zou 
worden begrepen en worden gepraktiseerd. De gemeente in Kolosse werd bedreigd 
door twee grote gevaren die naast Christus werden gepredikt door valse leraars: 
 
1. De Griekse filosofie, de natuurlijke wijsheid van de mens 
2. De Joodse gebruiken, de religieuze, zichtbare elementen 
 
Vandaag zijn in de gemeenten ook deze verkeerde invloeden bezig om gelovigen 
afhankelijk te maken van menselijke wijsheid, vleselijke motivatie en emotionele 
motieven. Hierdoor is het gevaar dat wat Christus heeft bewerkt en wie Hij is 
wordt losgelaten door dit soort zaken ‘bij’ Hem te voegen. Door in te dringen in 
het volbrachte werk op het kruis en in de huidige positie van de Heer, groeien wij 
naar Hem toe, niet door ons bezig te houden met andere ‘geestelijke’ zaken. Paulus 
zag vanuit de gevangenis het gevaar bij de Kolossenzen en schreef deze 
waardevolle brief.  
 
Wij zijn niet alleen behouden, maar ook geroepen met een heilige roeping (2Tim.1:9). 
Ons leven is boven (Fil.3:20; Kol.3:3) en alleen door Hem te kennen, te zoeken en te 
bedenken, bevinden we ons op de juiste christelijke bodem. Hij is voldoende voor het 
geestelijke leven. Hij is immers het Hoofd over de schepping (Ef.1:22; Kol.1:15v.) en 
van het lichaam, de gemeente (Kol.1:18), in alles de eerste en de enige.  
 
Vers 21 
En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze 
werken, heeft Hij echter nu verzoend 
 
In de voorgaande verzen heeft Paulus de heerlijkheden van Christus uiteengezet om 
de Kolossenzen weer terug te brengen, in hun harten, tot deze Persoon. Paulus 
schrijft aan de heiden-gelovigen in Kolosse. Ze waren vreemd aan al de zaken die te 
maken hebben met de verzoening die God bewerkt heeft in Christus. Ze waren 
'vijandig gezind'. Dit kwam tot uiting in hun boze werken.  
 
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de 
duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die 
kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht. Joh.3:19-20 
 
Boze werken hebben geleid tot vervreemding. Vervreemding van God is de keuze 
van de mens. Deze vervreemding vraagt om een verzoening. We waren niet alleen 
verloren, maar ook vervreemd, ‘vreemd aan het leven van God’, Ef.4:18. Maar God 
zij dank, straks worden alle dingen verzoend en nu al zijn wij dat! De vijandschap van 
onze harten is veranderd in aanbidding en Gods toorn over de mens is veranderd in 
welbehagen over ons. De verzoening in dit vers houdt in dat we van vijanden 
oprechte aanbidders zijn gemaakt. Onze zonden zijn verzoend (1Joh.2:2; 4:10), maar 
wijzelf ook (Rom.5:10). Dit alles is mogelijk geworden door het werk op het kruis. De 
volheid van de godheid heeft dit volbracht in Christus (zie vs19). Als zij die verzoend 



zijn, mogen wij ons ook met elkaar verzoenen, zie Kol.3:13. 
 
Vers 22 
in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en 
onstraffelijk voor Zich te stellen; 
 
De Heer Jezus heeft in zijn eigen lichaam, door de dood, dit werk van verzoening 
mogelijk gemaakt. We waren eerst vijanden, maar zijn nu heilig, onberispelijk en 
onstraffelijk voor Hem geplaatst als volmaakt in Christus tot een nieuwe schepping 
gemaakt (2Kor.5:17). Waar het bloed van zijn kruis (vs20) veel meer de gedachte 
heeft van een betaalde prijs, wordt zijn dood hier in verband gebracht met onze 
verzoening.  
 
Vers 23a 
als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast,  
 
Paulus zegt nu 'als'. Er is een voorwaarde. Dit is soms voor ons moeilijk te begrijpen. 
Het is uiteraard pure genade dat we mogen weten onberispelijk voor God gesteld te 
staan in zijn Zoon. Het werk van Christus is volmaakt. Het is niet zo dat, als we tot 
het geloof zijn gekomen in Christus, we hoeven te twijfelen aan ons eeuwige behoud. 
Maar de apostel benadrukt hier ook de andere kant: als blijkt dat sommigen in 
Kolosse van het geloof afdwaalden door zich bezig te houden met wijsbegeerte etc., 
dan kunnen we van zulke personen niet met zekerheid zeggen dat ze van God zijn. 
'Het geloof' is datgene waarin we geloven, en wat we belijden. Hij bedoelt niet ons 
geloof als levende realiteit, maar de objectieve kant ervan. Er is namelijk ook sprake 
van verantwoordelijkheid. De hoop is Christus (1Tim.1:1). Wij hebben in Hem al onze 
bronnen. Zodra mensen van Hem wegdrijven en zij zich bezig gaan houden met de 
'elementen van de wereld' (zie Kol.2:8,20) dan worden zij, naar hun 
verantwoordelijkheid, aangesproken als mensen die afgevallen zijn van de levende 
God. Zie ook Heb.6:4v.; 10:26v. God weet wie de zijnen zijn (2Tim.2:19), maar wij 
hebben te maken met wat onze ogen zien en een persoon moet worden 
aangesproken op zijn gedrag als hij tegelijkertijd een belijdenis heeft dat 
tegengesteld is. God heeft te maken met de realiteit van iemands hart, wij met 
iemands belijdenis en wandel.  
 
Degenen die niet werkelijk leven uit God hebben, maar zich wel in de 
gemeenten begeven, zullen uiteindelijk door de mand vallen omdat zij zich niet 
aan Christus vasthouden (zie Heb.2:1; 3:12). 
 
Vers 23b 
en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt,  
 
De kern van het probleem in de gemeente van Kolosse was dat men niet bleef bij de 
hoop van het evangelie. Als iemand niet blijft bij het geloof, laat hij zich afbrengen 
van de hoop van het evangelie. Deze hoop is de verheerlijkte Heer in de heerlijkheid 
die garant staat voor het feit dat wij daar straks ook zijn. Israël heeft zijn hoop op 
deze aarde, maar de gemeente heeft een hemelse roeping. De Kolossenzen wilden 



hun heiliging aanvullen met allerlei elementen van deze wereld, zoals wijsbegeerte 
en Joodse invloeden zoals wet, instellingen van dagen, maanden en sabbatten. Maar 
Christus heeft door het kruis al deze elementen onder het oordeel geplaatst. De 
Kolossenzen waren zelf onder dit oordeel wat hun oude natuur betreft. Ze hadden 
immers gehoord van het evangelie dat de mens uit Adam veroordeelt en de gelovige 
aan een hemelse Heer verbindt. Als wij elementen van deze wereld en dus uit Adam, 
voegen bij een verheerlijkte Heer, halen we zijn Persoon naar beneden en drijven we 
weg van de hoop van het evangelie. 
 
Vers 23c 
dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, 
Paulus, een dienaar geworden ben. 
 
Deze hemelse Persoon predikte Paulus (zie straks vs28). Paulus was een dienaar 
van dit evangelie. Hij verkondigde aan de Jood een hemelse hoop en aan de heiden 
ook. Dit hield tegelijk in dat zowel de godsdienst van de Jood, als de wijsheid van de 
Griek had afgedaan. God heeft de mens uit Adam op het kruis veroordeeld en heeft 
nu enkel en alleen zijn vreugde in de tweede mens en de laatste Adam: Christus in 
de heerlijkheid. Paulus was een dienaar op twee gebieden. Ten eerste van het 
evangelie van Gods genade aan alle mensen onder de hemel. Ten tweede van de 
gemeente (vs25).  
 
Vers 24 
Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog 
ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, dat is de 
gemeente, 
 
Het evangelie roept vijandschap op. Paulus had met veel vervolging te maken omdat 
hij betuigde dat alle mensen schuldig voor God staan. De Jood die zo vasthield aan 
zijn Joodse religie, haatte daarom Paulus vanwege dit evangelie. De exclusiviteit en 
de voorrechten van het Jodendom werden door Paulus aan de kant gezet. Daarnaast 
had Paulus ook veel te lijden vanwege de gemeenten. 
 
...behalve wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de bezorgdheid over al de 
gemeenten. 2Kor.11:28 
 
Het lijden van Paulus zorgde voor het schrijven van zijn brieven die ons nog steeds 
onderwijzen over de genade in Christus. In die zin vulde hij nog aan wat ontbrak aan 
de verdrukkingen van Christus. Dat is uiteraard niet zijn verzoenende lijden aan het 
kruis, maar de verdrukkingen tijdens zijn leven.  
 
Vers 25 
waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap 
van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te voleindigen: 
 
Paulus is ook een dienaar van de gemeente via zijn geschreven onderwijs. Hij 
wenste iedere mens volmaakt, volwassen te stellen in Christus (vs28). Daarvoor was 



hem een rentmeesterschap gegeven door God (zie ook Ef.3:9). Dit was de 
verborgenheid waarover we in vs26 lezen. Door deze verborgenheid te verkondigen 
en doordat de brieven van Paulus hierover zijn opgenomen in onze Bijbel, is het 
Woord van God 'voleindigd'. Alles wat God wilde openbaren over Zichzelf is 
geopenbaard. Paulus was het uitverkoren vat (zie Ef.3:2-3) om deze ‘kroon’ op de 
Godsopenbaring op te schrijven.  
 
Vers 26 
de verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, 
maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. 
 
Het woord 'verborgenheid' duidt op het feit dat deze dingen niet geopenbaard waren 
in het Oude Testament. Via de apostelen (Ef.3:5) werd de verborgenheid bekend aan 
de heiligen. Paulus had de bediening ontvangen om deze dingen aan de gemeenten 
te leren. De verborgenheid bestaat uit de volgende aspecten: 
 

1. God heeft zijn eigen Zoon, die mens is geworden, boven alle machten en 
krachten aan zijn rechterhand gezet. In Hem is de gemeente voor zijn 
aangezicht gezet in de hemelse gewesten, bestaande uit zowel Joden als 
heidenen die zijn lichaam zijn, ‘de volheid van Hem’ (Ef.1:23). Dit vinden we 
met name in de brief aan de Efeziërs. 

2. De gemeente met Christus verenigd over alle dingen was al in het hart van 
God voor de tijden van de eeuwen.  

3. Christus woont in de gemeente via zijn Geest. Zie verder vs27 
 
Het volledige evangelie is niet alleen vergeving, maar bevrijding, vrijheid en 
vereniging met Christus boven in Geest. Dit werd pas ten volle bekend toen de 
heidenen op de voorgrond kwamen als mede-ingelijfden. 
 
Vers 27 
Aan hen heeft God willen bekend maken welke de rijkdom is van de 
heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u, de 
hoop van de heerlijkheid. 
 
De heiligen zijn de gelovigen van de gemeente. God heeft aan hen willen bekend 
maken hoe rijk de heerlijkheid van deze verborgenheid van Christus is. Was er in het 
Oude Testament een verwachting van zegen voor de volken op aarde onder de 
heerschappij van de Messias, nu is er iets veel heerlijkers: diezelfde Messias, die 
God in het vlees gekomen is (Joh.1:14), woont in de gelovigen uit volken! Het is het 
feit dat Hij in gelovige heidenen is vanwege Gods genade die benadrukt wordt. Dit is 
zó tegengesteld aan de Joodse verwachtingen! Paulus benadrukt dit aspect 'Christus 
in u' i.p.v. dat hij hier de Heilige Geest noemt.  
 
Een godsdienst die alleen uit vormen bestaat, schenkt veel aandacht aan de 
Heilige Geest, maar stelt de Heilige Geest voor als niet meer dan een soort 
geestelijke superioriteit, waar we moeten zijn voor de uitdeling van zegeningen. 
Op die manier wordt Christus onteerd. Ook zij zonder vormen maken vaak veel 
van de Geest, maar dan gescheiden van Christus. 



 
De Kolossenzen waren gevoelig geworden voor mensen, een ‘geestelijkheid’, die 
roemden in Joodse elementen, visioenen en ervaringen (zie Kol.2:16-18). Als Paulus 
de Heilige Geest had ingevoerd, was het gevaar groot dat zij Hem naast Christus 
zouden zien als bron van zegeningen. Daarom moesten ze terug naar Christus en 
Hem alleen. Hij is de hoop van de heerlijkheid. Er is nu niets op de aarde dat ons 
heerlijkheid of aanzien kan geven in de ogen van de wereld. Dat moest de 
Kolossenzen toch wel aanspreken aangezien ze uiterlijk heiliger wilde worden via 
menselijke methoden.  
 
Vers 28 
Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens 
leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. 
 
Dit vers is de samenvatting van de bediening van Paulus en de grondslag van al het 
werk zoals dat in de gemeente zou moeten plaatsvinden: de verkondiging en het 
onderwijs van en over de verheerlijkte Heer. In Hem is alles te vinden wat een 
individueel mens nodig heeft, ongelovig of gelovig. Paulus verkondigde en 
onderwees een hemels Persoon. Het evangelie is niet alleen vergeving, maar de 
levende verbinding door het geloof met Christus in de hemel. Pas als een gelovige 
Hem zó kent en daarmee in Hem al zijn bronnen heeft, is hij ‘volmaakt’ gesteld in 
Christus, dat is ‘volwassen’. Soms moest Paulus mensen terechtwijzen, zoals hij in 
Galatië en in Korinthe deed. Hier in Kolosse dreigde hij dit ook te moeten gaan doen. 
Hij wilde graag iedere gelovige leren in alle wijsheid door ze Christus en de 
rijkdommen die er in Hem zijn te onderwijzen.  
 
Vers 29 
Hiervoor arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking, die in mij werkt met 
kracht. 
 
Paulus' bediening om die ene Persoon te verkondigen ontmoette veel tegenstand. 
Zodra wij in de gemeente ditzelfde gaan doen zullen wij ook strijd gaan ondervinden. 
Behalve onwetendheid over deze dingen is er ook bewuste tegenstand van hen die 
liever de godsdienst en gedachten van mensen navolgen. Maar de gemeente heeft 
een hemelse Christus nodig en niets meer dan dat. In Hem opgroeien, in Hem 
geworteld zijn, in Hem opgebouwd worden, dat is de enige weg (zie Kol.2:6-7)! De 
Geest van Christus werkte in Paulus 'met kracht'. De Heer Jezus had al 
aangekondigd dat de Heilige Geest Hem zou verheerlijken (Joh.16:14) en Paulus 
deed dit als geen ander. Helaas zijn velen vandaag op het christelijke erf bezig met 
de dingen van beneden net zoals de Kolossenzen dat dreigden te gaan doen. Ware 
eenheid en troost (zie Kol.2:2) is in het samen streven naar dit ene doel: Hem te 
kennen en de kracht van zijn opstanding (Fil.3:10). 
 


