
Bijbelstudie Scherpenzeel    de brief van Paulus aan de Kolossenzen deel 4 
 
Paulus schreef deze brief aan een gemeente die hij nooit zelf had bezocht. In die zin 
schrijft hij aan ons allemaal (zie Kol.2:1). Iedere gemeente had hij op zijn hart en de 
bezorgdheid over hen overviel hem dagelijks (2Kor.11:28). Want hoewel ze allemaal 
waren gefundeerd op de Heer Jezus Christus door de apostelen en profeten 
(Ef.2:20) en Paulus in iedere gemeente dezelfde dingen leerde over Christus 
(1Kor.4:17), waren er ‘bouwers’ aan het werk op dit Paulinische fundament die met 
verkeerde materialen bouwden (zie 1Kor.3:10-15). Verkeerde invloeden hadden ook 
de gemeente in Kolosse en Laodicea bereikt. Ze waren er nog niet door misleid zoals 
de Galaten, maar hadden deze leringen wel aandacht gegeven. Dit was Paulus ter 
ore gekomen terwijl hij in de gevangenis zat. Hij schreef deze brief om iedere 
gelovige te waarschuwen niet met deze verkeerde invloeden mee te gaan. Het is 
Christus in Wie wij opgebouwd moeten worden, de verheerlijkte mens Jezus Christus 
in Wie alles te vinden is wat betreft de kennis van God. In het eerste hoofdstuk 
beschrijft Paulus daarom: 
 

1. De heerlijkheden van de persoon van Christus (Kol.1:15-19) 
2. De heerlijkheden van zijn volbrachte werk (Kol.1:20-23). Al de bronnen zijn in 

Hem. 
3. De heerlijkheden van de verborgenheid: Christus in de gelovigen, straks 

volmaakt, nu al moreel (Kol.1:24-29) 
 
Religieus vlees (zie Kol.2:23) om verder te komen in ons leven met de Heer moet 
verworpen worden. Paulus zag met lede ogen aan hoe velen wandelden als vijanden 
van het kruis (Fil.3:18) en slechtte deze ‘bolwerken’ door intensief onderwijs te geven 
onder aanhoudend gebed (Ef.6:18) zodat gelovigen al hun bronnen in Christus 
zouden zoeken en zodoende Hem zouden gaan vertonen op aarde. Deze strijd van 
de apostel Paulus voor deze boodschap was hevig en dit hoofdstuk begint dan ook 
met een referentie daaraan.  
 
Vers 1 
Want ik wil dat u weet, wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea, en 
voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien;   
 
Paulus zag de gevaren in het werk van de tegenstander om de gemeenten in 
Kolosse en Laodicea weg te trekken van Christus. Ze waren niet meer in de juiste 
geestelijke staat. Hun gedachten waren vertroebeld geraakt en het heldere zicht dat 
ze hadden was verdwenen. Alleen als zij helder in hun geest de verborgenheid van 
Christus voor ogen hadden gehouden, zouden zij hiervoor bewaard geweest zijn. 
Daarom had Paulus een enorme strijd voor hen en voor alle gelovigen door de 
eeuwen heen, om hen terug te brengen in deze gezonde staat en het zicht op de 
verborgenheid. Dit houdt niet alleen in dat men de genade van God in Christus 
helder ziet, maar ook de raadsbesluiten en de wegen van God met de gemeente. De 
strijd van Paulus in de gevangenis was die van het gebed. Het is essentieel dat wij 
leren bidden voor elkaar voor juist deze dingen.  
 
Vers 2 



opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot 
alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot kennis van de 
verborgenheid van God de Vader, Christus,   
 
Het doel van zijn strijd wordt duidelijk genoemd. De harten moesten weer vertroost 
gaan worden en de liefde moest weer de samenbindende factor zijn. Om de 
waarheid van de verborgenheid goed te kunnen onderscheiden, waarderen en 
toepassen, is er de juiste geestelijke conditie nodig. Deze geestelijke conditie is dat 
men is samengevoegd in de liefde. Dan is men ook ontvankelijk voor de geestelijke 
waarheid van de verborgenheid. Maar de Kolossenzen waren op dit punt van de 
verborgenheid onwetend en dus vatbaar voor de listen van de tegenstander.  
 
De duivel kan niets uitrichten in een gemeente die is samengevoegd in liefde 
en dus leeft vanuit de verborgenheid van Christus.  
 
Het doel van Paulus’ strijd is dus dat alle rijkdom van de verborgenheid van Christus 
voor alle gelovigen helder wordt gezien en daardoor de bron is van vreugde, troost, 
wandel en geloof. Deze geweldige waarheid leert dat gelovigen geroepen zijn uit 
Jood en heiden en aan elkaar gesmeed zijn en aan Christus in de heerlijkheid door 
de Geest en dat Christus door die Geest woont in de gemeente. Zo vormen zij een 
gezelschap dat buiten het bereik van de dood en van de satan is gezet in de 
hemelse gewesten (Ef.2:6). Ze zijn in maar niet van de wereld. Ze bewegen zich door 
de tijd, maar behoren de eeuwigheid toe. Ze zijn gevormd op aarde, maar zijn 
bestemd voor de hemel. Al deze geweldige zegeningen van God de Vader 
afkomstig, vinden hun centrum in Christus. Zou je dat allemaal op willen geven door 
je bezig te gaan houden met Joodse overleveringen, menselijke wijsbegeerte of 
ervaringen van de ziel? 
 
Vers 3 
in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn.  
 
De natuurlijke mens met zijn wijsheid, filosofie en wetenschap denkt wijs te zijn, maar 
werkelijke wijsheid en kennis is te vinden in de verheerlijkte Heer. In Hem schittert de 
heerlijkheid van God (2Kor.4:6). Al de schatten van de wijsheid en kennis zijn in Hem 
verborgen voor de wereld, maar toegankelijk voor ieder die eenvoudig gelooft in 
Hem. Ware wijsheid (God die zijn Zoon in goddeloze mensen verheerlijkt) en ware 
kennis (van God) vinden we niet op aarde, maar in de hemel, in een mens die is 
verheerlijkt aan Gods rechterhand. Deze wijsheid en kennis leren wij kennen door via 
de Bijbel ons in Hem, biddend, te verdiepen en met Hem een relatie te hebben en 
door Hem met de Vader. Job vraagt zich in Job 28:12 af waar de wijsheid wordt 
gevonden. Hier is het antwoord: In Christus. Maar zoals met echte schatten behoren 
we te ‘graven’ naar deze rijkdommen. God geeft zijn meest kostbare schatten niet 
zomaar aan iedereen! Wie is er nog bereid diepgravende studie te doen in het woord 
van God? 
 
Vers 4 
Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt.  
 



‘Dit’, dat is de juiste geestelijke conditie en de inhoud van de verborgenheid, is de 
bescherming tegen misleiding van mensen en hun gedachten en religieuze stelsels. 
Paulus noemt in deze brief twee gevaren op die de Kolossenzen bedreigden en die 
door de eeuwen heen een bedreiging zijn gebleven: 
 

1. Griekse wijsbegeerte, filosofie, menselijk rationalisme, vs8 
2. Joods, godsdienstig ritualisme, vs16 
 

Deze gevaren zijn niet de grove zondige zaken van deze wereld, maar elementen die 
ons intellect en ons godsdienstige gevoel aanspreken en daarom vormen zij een 
gevaar voor iedere gelovige. Er is allereerst veel ‘overredende taal’ binnen de 
christenheid waarmee foutieve en schadelijke leringen worden verkondigd onder 
aantrekkelijk sentiment en uiterlijk vertoon. Talloze ‘geestelijke’ boeken vullen de 
christelijke boekhandels waarin fatale leringen onder mooiklinkende taal en 
misleidend sentiment worden verkondigd. Men bouwt deze leerstellingen op 
intellectuele argumenten, terwijl de waarheid moet worden verkondigd, zoals Paulus 
dit sober deed (1Kor.2:4). De mooiklinkende redeneringen lijken op het eerste 
gezicht vaak erg aannemelijk, maar trekken de gedachten van de gelovigen via 
foutieve leerstellingen weer naar deze aarde en alles wat daar aan menselijke 
leringen te vinden is waardoor ze misleid worden. Het contrasteert met Gods 
wijsheid, die in Christus de gemeente heeft geroepen met een heilige en hemelse 
roeping (zie Fil.3:14 en 2Tim.1:9).  
 
…maar een ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor 
is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse (lett: 
‘bovenwaartse’ DJJ) roeping van God in Christus Jezus. Fil.3:14 
 
Als wij ons wortelen in deze hemelse dingen, hebben aardse misleidingen geen vat 
op ons. Het plaatst ons in een andere atmosfeer.  
 
Vers 5 
Want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u en 
verblijd mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus.  
 
Paulus, die in Rome gevangen zat, hoorde via Epafras over de situatie in Kolosse. 
Enerzijds was er een ongezonde geestelijke conditie, anderzijds was er sprake van 
‘orde en vastheid van uw geloof in Christus’ waarover de apostel zich verblijdde. 
Hoewel er dus een gezonde conditie was wat betreft hun orde en hun geloof, was er 
een ongezonde conditie over de verborgenheid. Op dit vlak hadden zij het toegelaten 
dat verkeerde gedachten en verwrongen principes de heerlijkheid van Christus 
hadden verlaagd en aangetast, allemaal om zogenaamd hun geloof te ‘verdiepen’.  
 
De orde en de vastheid van het geloof in Christus was geen afdoende 
verdediging tegen de gevaren van de vijand.  
 
Hoewel verblijd in hun redding door genade, falen de meeste gelovigen in het 
onderscheiden van de raadsbesluiten van God over de heerlijkheid van Christus en 
de zegeningen voor de heiligen en dus zijn ze een prooi voor de misleidingen waar in 



deze brief voor gewaarschuwd wordt. Het heerlijkste fruit is het makkelijks 
beschadigd. Zodra de heerlijkheid van Christus in ons getuigenis vertroebeld wordt, 
verliezen we Hem.  
 
Vers 6 
Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem,  
 
Als de duivel niets kan afnemen van je geloof, probeert hij er iets aan toe te voegen. 
Aangezien de meeste gelovigen naar ‘verdieping’ zoeken, zijn ze een makkelijke 
prooi. Hij geeft ze daar wel de middelen voor. De misleiders beloofden de gelovigen 
‘diepere zegeningen, diepere kennis, verdieping en grotere bruikbaarheid’, maar ze 
zouden van Christus worden weggeleid. Vandaag gaat ook veel onderwijs over 
verdieping en ‘meer’ maar let maar eens op hoeveel er over Christus wordt 
gesproken. Daarom komt Paulus komt nu tot zijn aansporing in heldere, krachtige 
bewoordingen. De gelovigen hadden Christus in geloof aangenomen als hun Heer. 
Daar hadden redeneringen, of Joodse elementen hen destijds helemaal niet bij 
geholpen. Zo moesten zij, in datzelfde eenvoudige geloof, wandelen in Hem zodat Hij 
het enige Voorwerp zou zijn van hun gedachten en de enige Autoriteit over hun 
leven.  
 
Vers 7 
terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het 
geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging.  
 
Het is het verlangen van de apostel dat de gelovigen ook geworteld zijn in Christus. 
Dat wil zeggen dat al hun kracht uit Christus wordt getrokken en niet uit andere 
zaken. Hij is ons voedsel.  
 
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. 
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij 
een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van 
droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. Jer.17:7-8 
 
Zo worden wij opgebouwd in Hem, wordt ons levenshuis op Hem gebouwd en leren 
wij Hem steeds beter kennen door het geloof. Dit was het grote verlangen van Paulus 
in Fil.3:10: 
 
…om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding… 
 
Dit groeien in de kennis van Hem is een bevestiging van ‘het geloof’. Dit is de inhoud 
van dat wat we geloven, de persoon van Christus. Hier niet als historisch Voorbeeld 
of als Redder van zondaren, maar als Middelpunt van Gods raadsbesluiten m.b.t. de 
gemeente en als Degene die de Vader hierin heeft geopenbaard. Dit is wat hun 
geleerd was (zie ook Ef.4:20). Dan zou er ook een overvloeiende dankzegging 
zichtbaar worden in de gemeente, in plaats van interesse in ‘extra’ middelen om 
geestelijk verder te komen. 
 
Vers 8a 



Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt  
 
Het is schokkend om te zien hoe snel en makkelijk christenen worden aangetrokken 
tot iets nieuws. Binnen de evangelische wereld volgt de ene hype op de andere, 
maar de waarheden die betrekking hebben op de verborgenheid hoort men bijna 
nergens meer. Paulus zag dit gevaar en waarschuwt met ‘kijkt u uit’. Er zijn vele 
leraars die verdraaide dingen spreken binnen de christenheid en gelovigen tot prooi 
maken van hun eigen visie. Iemand is dan wel behouden, maar tot prooi gemaakt 
door misleidende woorden zodat Christus niet zichtbaar wordt maar de mens zelf. 
‘Dat er niemand is’, waardoor we iedere leraar of prediker, hoe begaafd en 
welbespraakt ook behoren te toetsen op wat hij onderwijst. Welke visie heeft hij op 
Christus?  
 
Vers 8b 
door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de 
mensen,  
 
In deze brief worden een paar van de verkeerde visies opgesomd. Hier noemt Paulus 
de ‘wijsbegeerte’. Dit is het intellectuele gevaar, terwijl de andere meer van religieuze 
aard is. Dit eerste gevaar is het verklaren van alle dingen door menselijke 
intellectuele redeneringen, terwijl het goddelijke openbaring uitsluit. Denk aan de vele 
theologische invloeden die menselijke logica inbrengen tegen de eenvoud van ‘het 
staat geschreven’. De schepping in zes dagen en de zondeval worden 
weggeredeneerd, evenals de ernst van zonde en het oordeel van God daarover. Het 
is ‘ijdel bedrog’ (zoals de evolutietheorie) i.p.v. Goddelijke wijsheid en komt van 
mensen i.p.v. God Zelf. Het aannemen van logica van mensen is, ook al zijn deze 
deels waar, nooit geloof. Geloof is het eenvoudig ontvangen in de geest van de 
Goddelijke waarheid zoals deze is geopenbaard in de Bijbel en daarop vertrouwend. 
Paulus noemt hier ook het ijdel bedrog door de overleveringen, de menselijke 
tradities. Deze herken je doordat er veel waarde aan uiterlijke zaken wordt gegeven. 
Iemand moet bijv. een theologiediploma hebben of dominee worden genoemd om te 
mogen spreken, of men hecht grote waarde aan de versiering van het gebouw 
(iconen, orgel, muziek, etc.). Hoe meer uiterlijke traditie, hoe minder de Heilige Geest 
werkzaam kan zijn. 
 
Vers 8c 
volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus.  
 
Paulus stelt hier scherp waarom wijsbegeerte en traditie zo gevaarlijk zijn. Het is de 
wijsheid vanuit mensen, logica van mensen en stelsels van redeneringen over deze 
wereld. Het is bovendien ijdel bedrog want het komt voort uit de oude mens. Zij zijn 
tenslotte volgens ‘de elementen van de wereld’, de grondbeginselen van het denken 
van deze wereld. De gelovige is juist uit deze wereld geroepen voor de hemel. Dit 
wereldse denken heeft altijd de mens zelf als onderwerp en doel, maar goddelijke 
openbaring heeft altijd Christus als onderwerp en doel.  
 
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. 
1Joh.4:5 



 
Het effect van menselijk onderwijs is dat zij die niet opnieuw geboren zijn deze 
uiterlijke vormen van christen-zijn zich aanmeten, terwijl de ware kinderen van God 
beschadigd raken en hun vreugde in Christus en hun getuigenis voor Hem verliezen. 
Het maakt niet uit wat iemand leert, ook al is dit met meeslepende woorden. Het gaat 
erom wat iemand te zeggen heeft over de verheerlijkte Mens Jezus Christus en Gods 
gedachten over Hem. De wijsbegeerte en de overleveringen zijn ‘niet volgens 
Christus’, ze leiden juist van Hem weg.  
 
Vers 9 
Want in Hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk,   
 
‘Want’, de apostel richt de aandacht van de Kolossenzen en van ons, op het 
positieve van onze zegeningen. Ten eerste is dat Christus Zelf. In Hem moesten zij 
(en wij) geworteld zijn omdat in Hem de hele volheid van de godheid lichamelijk 
woont. In plaats van de verwarrende, wazige redeneringen van mensen, hebben wij 
te maken met Christus in wie de volheid van God (zie Ef.3:19) volmaakt helder 
gezien en gekend kan worden. Deze volheid is te vinden in een Mens in de hemel, 
Christus. In Hem zijn alle wezenskenmerken van God volmaakt te zien. De 
eenvoudigste gelovige kan daarom in Hem God leren kennen, terwijl de meest 
geleerde professor geen steek kan zien van God vanwege zijn menselijke 
redeneringen. 
 
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij 
ongeletterde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich; en zij herkenden 
hen dat zij met Jezus waren geweest. Hand.4:13 
 
Vers 10 
en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. 
 
Ten tweede is er onze positie in Hem. God is aan ons ten volle volmaakt 
geopenbaard in Christus en wij zijn aan God in Christus volmaakt gesteld. 
‘Voleindigd’, betekent ‘volledig gemaakt, tot volheid gebracht’. Er is niets toe te 
voegen aan onze positie voor God in Christus.  
 

1. Onze gerechtigheid is in Hem heilig en onberispelijk voor God. 
2. Ons leven is Hij Zelf. 
3. Ons positie is die van zonen tot de Vader omdat Hij de Zoon van de Vader is.  
4. Onze heerlijkheid straks is die van Hem nu als Mens.  

 
Hij is boven alle overheid en gezag gesteld, dus waarom zouden wij ons dan nog 
bezig houden met de filosofie van deze wereld hier beneden? Wat daarvan kan iets 
toevoegen aan de kennis van God of onze positie voor Hem? Wat we daarom nodig 
hebben is Christus beter leren kennen via Gods woord, onder leiding van de Heilige 
Geest. Meer en meer worden zoals Hij, dat is het doel en de enige weg daarnaartoe 
is, net als Stefanus en Paulus, de ‘ogen’ gericht te houden op Hem in de heerlijkheid.  
 
 


